
Ik pak je hand
en fluister toe,
het is niet erg, ga maar.
Ik weet het, je bent moe…

de heer

Marcel   De Raeve
echtgenoot van mevrouw   

Els Gielen 

Rijkswachter op rust
Gewezen voorzitter schietclub ‘Trigger’

Gepassioneerde jager
Vrijwillige chauffeur MMC 

Hij werd geboren in Zonhoven op 4 april 1952 en is 
zachtjes, liefdevol omringd van ons heengegaan in
 ZOL Maas en Kempen te Maaseik op 1 april 2026.

Wij nodigen u uit om Marcel een laatste groet te brengen
op woensdag 8 april 2026 van 19.00 tot 20.00 uur bij 
Vanhove Uitvaartzorg, Brogelerweg 24, 3950 Bocholt.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring, 
waarna zijn urne thuiskomt in de 

geborgenheid van zijn gezin. 
        
         

Lieve echtgenoot, papa en opa van

Els Gielen

	 Jessy en David
		  Gitte en Thijs 

	 Guy en Wendy 
		  Louis
		  Liv  
		  † Lily                               		
	

Zijn trouwe viervoeter	
	
	 D Pipa
			 

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten delen in dit verdriet.

Onze warme dank aan zijn dokters en het verplegend personeel 
van ZOL Genk en ZOL Maas en Kempen voor alle goede zorgen.

Schriftelijk condoleren: familie De Raeve-Gielen	              
	                 p/a Brogelerweg 24
	                 3950 Bocholt

	                Vanhove Uitvaartzorg Bocholt 089-46 33 23 Druk. Peeters, Bree



Marcel   De Raeve


